wLa mort
on ne se quitte pas

on se perd de vue.”
George Sand

Liefdevolle herinnering aan
de heer
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Geboren te Zottegem op 2 juni 1967

en plots overleden te La Chatre (Frankrijk) op 25 oktober 2021.

echtgenoot van mevrouw Ingrid Roman

Philip blijft voor altijd in het hart van
zijn echtgenote:
Ingrid Roman
zijn stiefkinderen:
Tom, Jelle, Steff en Nina Versee
zijn ouders:
Magda Van Houdenhove
Raf Van Den Bossche
zijn schoonvader:
René en Jeannine (+) Roman-Detraux
Zijn broers, schoonzussen en nichten:
Dirk en Nadia Van Den Bossche-Minnaert en Jade
Kristof en Caroline Van Den Bossche-De Vadder en Chloe

Hartelijk dank voor alle vriendschap en genegenheid.

online rouwregister: www.uitvaartgoessens.be Uitvaartzorg
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Relativiteit

jij bent zeven maal zes, maar ik ben 42

dan relativeer je alles al een beetje:

bij Albert Heijn staan steeds verse brokken klaar
nee, we hoeven niet te vechten om je beentje

jij gromt als we spelen met elkaar,

je meent het niet want als ik werken ga

weet ik dat je dat been van je onaangeroerd laat
je hebt de tijd stilgezet tot ik terug ben

je wereld is de dichtheid tussen ons maal ¢?

later als ik groot zal zijn ben jij groot en
dan spelen we niet meer
ik zal 84 zijn en jij al lang twaalf maal zeven

de grimlach om je lippen

wil ik nooit zoek ik zoek de gave die jij hebt

om een stuk ruimte van tussen de tijd te knippen
waarin onze liefde voor elkaar kan oneindigen

Filip van Esse



